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Eigenlijk ben ik geen avo
Maar toch pakte ik op eenn
in mei mijn winterjack en ski
op ski-expeditie in Groenland




(@ 360° | TREK+TRAIL)

Skitoeren op
Sermersuut.
Hamborgerland.

Wegwijzers op de kleine luchthaven van
Kangerlussuag - de gateway van Groenland.
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GROENLAND Mo’ a it

doe ik normaal gesproken
Kaymp eren in de zomer en tijdens
de wintersport vind ik een beetje comfort en een zonnetje
erbij wel zo lekker. Maar goed, afwijken van de norm trekt
me wel. Zo ski ik liever naast de piste, niet alleen omdat die
zachte poeder zo lekker voelt, maar ook omdat ik de drukte
graag vermijd. Daarom is toerskién zo mooi - op toerski’s
en stijgvellen omhooglopen en vervolgens door de tiefschnee
naar beneden zoeven. In Groenland ben je zonder toerski's
nergens. Pistes zijn er niet en skiliften al helemaal niet.
Maar maagdelijke sneeuw is er genoeg. Bovendien ga je hier
niet skién in de winter, maar in het voorjaar, als de zon niet
ondergaat en de ergste winterse kou voorhij is.

REISGENOTEN

Als kind was de Bosatlas mijn lievelingshoek. Urenlang bestu-
deerde ik de relisfkaarten van uitgestrekte berglandschappen
in verre landen. Later vergaapte ik me bij iedere viucht naar
Amerika aan het oneindig witte en uitgestrekte Groenland
daar beneden, halverwege de Atlantische Oceaan. Dus toen
Anders Bergwall, een bevriende Zweedse berg- en skigids en
collega van mijn man Edward, foto’s liet zien van zijn eerdere
skireizen naar Groenland, was ik meteen verkocht. Groenland
bleek een vakantiehesterming, en wat voor een!
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De haven van Maniitsog oftewel
Sukkertoppen, vertrekpunt van
ans avontuur,

Via Kopenhagen vliegen Edward en ik naar de gateway van
Zuidwest-Groenland, Kangerlussuag. Hier begint ons avon-
tuur pas écht. Op het viiegveld ontmoeten we onze reisgeno-
ien: de sportieve Finse Heidi, de Zweedse zakenman Pelle,
de fitte Zweedse militair David en Henrik, de wetenschapper
uit Zweden die zeven jaar op Spitsbergen heeft gewoond. Het
klikt meteen en samen stappen we in het Dash 8-propeller-
vliegtuig van Air Greenland dat ons naar Maniitsoq brengt:

met zijnn 2800 inwoners de zesde grootste stad van Groenland.

ONHERBERGZAAM

Zodra onze tassen van de enige bagageband van het kleine
vliegveld afrollen, begint het grote omkleedfestijn. De lange
merinoswollen onderbroek gaat aan, en voorlopig ook niet
meer uit. Buiten wacht Anders ons op en per taxi neemi hij
ons mee naar de haven., Twee rubberbootjes liggen al in het
water, maar eerst moeten de survivalpakken over onze toch
al dikke laag skikleding aan. Geen overbodige luxe als we
zien dat het bootje bij eb metersdiep onder de kaderand ligt.
Verkleumd en half doorweekt komen we een dik uur later
aan in ons kamp, op een klein onbewoond eiland, ongeveer
twintig kilometer ten noorden van Maniitsoq. Het oogt er
onherbergzaam, ik zie slechts een paar knichoge struikjes
en verder niets dan rotsen en sneeuw. Gelukkig hoeven

we hier niet bang te zijn voor ijsberen. Het zuidwesten van
Groenland ligt namelijk in de warme golfstroom waardoor
de fjorden hier niet bevriezen. En daar houden ijsheren niet
van.

TI)D DODEN

Dodelijk vermoeid duik ik in mijn dikke donzen slaapzak.
Die nacht word ik meerdere keren wakker en hoor de tent
klapperen in de wind. Natuurlijk moet ik plassen en met
tegenzin ga ik naar buiten. De ijskoude wind striemt in mijn

gezicht en tegen het tentdoek ligt een dikke laag stuif
sneeuw. Zo ziet een poolstorm er dus uit, denk ik, terwijl ik
in dit barre landschap tevergeefs een beschut plekje zoelk.
‘Waarom moest ik zo nodig dit avontuur aangaan? Ik had
toch ook gewoon een vakantie naar een comfiortabelere
bestemming kunnen boeken? Het schiet allemaal door me
heen, maar hee, ik laat me niet zomaar klein krijgen. Wacht
maar, als het straks opklaart!

Maar het klaart niet op. Voorlopig niet tenminste. Drie lange
dagen en nachten liggen we in de tent te wachten op beter
weer. Is het nu dag of nachi? Ik weet het niet meer. Het

blijft hier boven de pooleirkel nu 24 uur per dag licht. Nou ja,

licht... Door het dikke wolkendelk zitten we meer dan 72 uur
in een soort schemer, Ondanks het aangename gezelschap
voel ik me verlaten op dit onherbergzame eiland. De mess-
tent wordt letterlijk een mess tent, een modderige, sme-

rige bende, die ik liever mijd. De barbecue met steak van
‘muskusos doen we vanwege de ijzige wind maar binnen in
de dome-tent, waardoor het alleen maar erger wordt. Om de
tijd te doden, lees ik wat, onder andere dat er al vierduizend
Jjaar mensen in Groenland wonen. Ongelooflijk, zucht ik,
maar lees even later dat er in al die tijd drie volkeren zijn
uitgestorven. Geen wonder. Ik doezel in slaap. Midden in
een droom waarin Herman den Blijker mij verwent met een
overheerlijk diner met zalige witte wijn, word ik wakker
omdat de zon de tent verwarmt. Time-out voor de zielig-
heid! Buiten zie ik een strakblauwe lucht en voor het eerst

realiseer ik me hoe mooi het hier is. En wat vooral zalig is,
de wind is gaan liggen. Van dat wapperende tentdoek word
Jje namelijk stapelgek.

We maken ons klaar voor onze eerste echte skitocht en
varen naar Hamborgereiland. In ongeveer twee uur lopen
we omhoog naar de 758 meter hoge Perserajooq. In tegen-
stelling tot de Alpen begin je hier op zeeniveau, waardoor
Jje geen last hebt van de hoogte. Met grote bochten skién we
door fantastische lichte poeder en wat lager door hoter-
zachte springsnow tot aan de zodiac in het fjord. Daar wacht
Anders ons op met vers gevangen kabeljauw voor het avond-
eten. Onderweg naar ons kamp schrapen we nog de dikste
mosselen die ik ooit heb gezien van de rotsen, We koken ze
in een pannetje zeewater, zonder toevoegingen. Ik heb nog
nooit zulke lekkere mosselen gegeten...

FAMILIE BULTRUG

ledere ochtend ben ik blij dat er weer een koude nacht voor-
bij is. Vanochtend is een waar feestje; de zon staat hoog aan P
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de hemel en ik kan zelfs met een laagje kleding minder toe.
Vrolijk stappen we in de bootjes voor weer een skitocht, De
witte ber we len in het strakblauwe ford en
in de verte zien we iets zwarts. Een walvis? Langzaam varen
we dichterbij en een smerige vislucht stijgt op. We zetten de
‘motor uit en ineens zien we iets onder ons bootje. De witte
zijvin van een walvis, en niet zo'n kleintje ook! Een gevaarte
van minstens een meter of tien glijdt voorbij. En nog een. en

GLETSJER

We besluiten ons kamp af te breken en maken, met weer
een mooie skitocht als welkome onderbreking. een bootreis
naar een fjord iets ten zuiden van Maniitsogq. Hier bevindt
zich het enige officiéle skistation van Groenland, Apussuit.
Zonder skiliften weliswaar, maar Adam, de vriendelijke

nog een! Twee volwassen bultruggen en een kalf zw

hevig snuivend en proestend onder en om onze rubberboot
en ik realiseer me dat het kleinste tikje van zo'n dier ons zal
doen kapseizen. Anders blijft rustig en steekt zijn hand uit.
Een enorme kop met mosselen als pulkkels rijst omhoog en
een zachtmoedig oog kijkt ons aan. Dit is waanzinnig! Na
enige aarzeling steek ik ook mijn hand uit, raak het enorme
beest aan en voel een rilling door zijn grote lijf gaan. Een
van de grotere zoogdieren ter wereld blijkt enorm gevoelig
voor een zachte aanraking van een mensenhand! Wel drie
uur lang zwemt de nieuwsgierige walvisfamilie om en onder
ons bootje, om daarna de diepte van het fjord op te zoeken.
Met een gelukzalig gevoel gaan we aan wal, dit is mijn mooi-
ste skitocht ooit.
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Inuitheheerder, trekt de skiérs met zijn sneeuwscooter
omhoog. Per sneeuwscooter rijden we naar het Apussuit
Adventure Camp, een vrolijke verzameling eenvoudige,
felgekleurde hutjes aan de rand van de gelijknamige gleisjer,
die in directe verbinding staat met de Groenlandse ijskap.
Een heerlijk buffet met verse salades, brood en allerlei
sporten vis staat al klaar. 's Avonds genieten we van de
saung, bekijken we op de beamer de films en foto’s van ons
walvisavoniuur en proeven we van de alcoholische versna-
peringen die Adam voor ons uit de kast haalt. Rozig van de
koude, warmte. het lekkere eten en de drank, duiken we

in een écht bed. Vanaf morgen skién we een paar dagen op
de rand van de Groenlandse ijskap. Ik voel me de stoerste
vakantieganger ter wereld. ]

VOORWAARDEN:
Duur: 14-daagse reis
Reissom: vanaf € 7.298 -

De reis is inclusief:

¥ Vluchten, vervoer en
overnachtingen

¥ Luchthavenbelasting Schiphol,
overige luchthavenbelastingen in
ticket, brandstoftoeslag

[ Havengelden

1 Alle maaltijden en snacks
aan boord

¥ Evacuatieverzekering

1 Alle excursies

¥ Gebruik van video's en boeken
aan boord

1 Fotoalbum van de reis op dvd

I Lezingen en presentaties aan boord

1 Poolparka die na afloop mee
naar huis mag

1 Gebruik laarzen voor excursies
aan land

W Lanelkaart en uitgebreid
tourhandboek

De reis is exclusief:

1 Boekingskosten en bijdrage
calamiteitenfonds

¥ Reis- en/of annuleringsverzekering

W Vervoer van de luchthaven
naar het hotel

1 Hotel Reykjavik

I Kajakken

1% Fooien aan boord

1 Telefoneren per minuut

Meer informatie:
Sawadee Reizen
Tel: 020 420 22 20
info@sawadee.nl
sawadee.nl/xso

SAWADLE

vakanties voor reizigers
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